
Viering op zondag 19 april in de Vredebergkerk in Oosterbeek  

Voorganger: Irene Pluim.  / Petra Doorn Muziek: Marius de Boer (vleugel), Ben Kleis 

(saxofoon) 

 

Muziek voor de dienst  

Falling in love with you – Elvis Presley 

Fields of Gold -  Sting 

 

Welkom 

Ontsteken van licht 

Lied: Dit is een morgen (LB 216: 1.2.3) 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: God vol liefde, recht en waarheid (LB 150d: 1.5) 

 

 
 

5. Blaas de fluiten en trompetten, zing en deel je levensadem.  



    Prijs de Ene, hemelhoog. Prijs de Ene, hemelhoog. Refrein: Halleluja! 

Gebed  

Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (LB 388: 1.4) 

 

Moment met de kinderen 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar (het vaste liedje) 

 

De bijbel geopend  

Korte inleiding en daarna: Genesis 2, 3, 1-9 

 

Lied: Die chaos schiep (LB 322: 1.2) 

 

Overweging 

Lied: Leven op Gods adem – tekst gesproken op muziek (vleugel)  

aanpassing tekst: Irene Pluim 

 

 
 

Waar ben jij? Ubi es tu? Een vraag van God aan mij,  
een vraag van mij aan God: Ubi es tu? Waar ben jij?  
 
Voor wie wil leven op Gods adem,  
De wegen van de Ene dúrft te gaan   
Is er toekomst, open horizon 
 
Voor wie wil werken op Gods adem 
Met mensen zij aan zij - verbindend leeft 
Is er water, geen woestijn 
 
Voor wie wil bidden op Gods adem 
Lofzingend – dankend – elke dag opnieuw 
Is er veerkracht, zielenrust 
 



 
Voor wie aan Gods nieuwe wereld bouwt 
Vrede recht en heelheid van alles wat leeft 
Is er hemel op de aarde 
 
Waar ben jij? Ubi es tu? Een vraag van God aan mij,  
een vraag van mij aan God: Ubi es tu? Waar ben jij?  
 
Gods antwoord zal altijd zijn: Ecce Ego: Hier ben ik 
Ik ben, ik zal er voor jou wezen 
Wat zal hierop jouw antwoord zijn?  
 
Lied: Die chaos schiep tot mensenland (LB 322: 3) 
 

Gebeden met Onze Vader 

 

Collecten met Lied: De steppe zal bloeien  (LB 608: 1.2.3)  

 

Slotlied: Een reiszegen (Dat jouw weg zich voor je voeten opent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2. Als het koud is, wees dan hartverwarmend,  
blijf niet eenzaam in de duisternis.  
Laat je door de liefde steeds omarmen,  
zoek naar sterren als de nacht te donker is 
Refrein 
 
3. Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen,  
tijd voor afscheid of een nieuw begin,  
of het blad valt, of de bomen groenen,  
tijd voor blijven hopen tegen alles in. 
Refrein            (t.Sytze de Vries/m.Daniël Rouwkema)             
 
 

Zegen 

Muziek: Go tell it on the mountains 

 


